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Van de voorzitter

Door Evert Nagel, voorzitter Hospice Nijkerk e.o.

Voor het hospice waren de laatste drie jaren vol hectiek. Dat begon in 2020 met corona en ook in 2021 was corona nog volop
aanwezig. Na corona werd 2022 voor iedereen een heftig jaar wegens de uitbreiding en verbouwing van ons pand aan het
Vetkamp. Er is in dat jaar heel veel werk verzet door allen die aan het hospice verbonden waren. En het resultaat mag er zijn.

Na de opening van het verbouwde pand stond het bestuur voor de uitdaging om de opvolging van onze algemeen coordinator Alida
van der Hout te regelen. Vanaf 2001 was Alida bij het hospice betrokken, eerst als vrijwilliger, daarna als verpleegkundige en vervol-
gens vanaf 2007 als algemeen coordinator. Zij heeft hospice Nijkerk op de kaart gezet en het was met name te danken aan haar inzet in
al die jaren dat het hospice is wat het nu is. Inmiddels is Alida met pensioen en hebben we op 12 mei met een druk bezochte receptie
afscheid van haar genomen. Alida, ook vanaf deze plaats nog hartelijk dank voor alles wat je voor het hospice en haar gasten hebt

betekend. In deze nieuwsbrief vindt u foto’s van het afscheid van Alida en een afscheidsinterview.

Inmiddels heeft het bestuur per 1 mei Willy Oldenburger als directeur van het hospice aangesteld. Verderop in deze nieuwsbrief
wordt Willy geintroduceerd. We wensen Willy een hele goede en fijne tijd toe bij het hospice.

De pensionering van Alida was voor het bestuur ook een logisch moment om naar de organisatie van het hospice te kijken. Dat nu

een directeur is aangesteld i.p.v. een algemeen coodrdinator betekent dat er ook organisatorisch veranderin-
gen gaan plaatsvinden. De directeur krijgt, binnen door het bestuur vast te stellen kaders, meer
verantwoordelijkheid om meer zelfstandig leiding te kunnen geven aan het hospice. Het
bestuur zal daardoor in de toekomst wat verder op afstand komen en een meer toe-
zichthoudende rol gaan vervullen. Met het verbouwde en uitgebreide pand en de

aanstelling van Willy als directeur is het hospice klaar voor de toekomst.

In het huidige digitale tijdperk is deze nieuwsbrief ook de laatste die op
papier zal verschijnen. Ook het hospice gaat met zijn tijd mee en, zoals
vele organisaties inmiddels al doen, stappen ook wij over op een digi-
tale nieuwsbrief. Meer informatie daarover vindt u in de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Tot slot wil ik iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage
levert of geleverd heeft aan het hospice hartelijk danken voor hun inzet.
Bovenal dank aan God, onze Hemelse Vader, die ons kracht, mensen en
middelen geeft tot instandhouding van het hospice en wij

bidden om Gods zegen voor dit werk in de toekomst.




Vijf vragen aan de
nieuwe directeur van
het hospice

Vanaf 1 mei heeft Hospice Nijkerk e.o. een nieuwe directeur.
Willy Oldenburger neemt dan het stokje over van Alida van der

Hout die met pensioen is gegaan. Maar wie is Willy eigenlijk?

1) Hoe zou je jezelf omschrijven?

Op basis van wat mensen over mij zeggen en wat ik van mezelf
weet, zou ik mezelf willen omschrijven als een verbindend,
positief, toekomstgericht leider die rust uitstraalt. Mijn hele
werkzame leven heb ik met veel plezier in de zorg gewerkt: als
verpleegkundige op kinderafdelingen en als wijkverpleegkun-
dige, als praktijkondersteuner en als manager van huisartsen-
praktijk Corlaer en als directeur zorg en directeur bestuurder
van de Gezondheidscentra Nijkerk.

Persoonlijk kan ik vertellen dat ik getrouwd ben met Jan OI-
denburger en dat we sinds 2001 in Nijkerk wonen. We heb-
ben samen 4 kinderen: 1 jongen en 3 meiden van tussen de
18 en 28 jaar. En inmiddels 2 schoonzoons. We houden van
samen spelletjes doen, gezellig eten en wandelen. Ik kan ge-
nieten van lekker koken en van tekenen en schilderen, ik vind
het heerlijk om creatief bezig te zijn.

2) Wat is jouw affiniteit met hospicezorg?

In mijn persoonlijke leven heb ik op relatief jonge leeftijd het
overlijden van dichtbij meegemaakt. Dan weet je hoe intens
dit is en welke waarde deze tijd heeft voor de rest van je leven.
Als wijkverpleegkundige heb ik dichtbij diverse mensen mo-
gen staan die thuis oud worden, ongeneeslijk ziek zijn en ko-
men te overlijden. Het is heel persoonlijk hoe mensen omgaan
met ziekte en het einde van het leven. Het is mooi

om daar ondersteuning in te kunnen bieden.

3) Waarom wil jij directeur zijn van het hospice Nijkerk?

Het afgelopen jaar heb ik als wijkverpleegkundige gewerkt.
Een bewuste keuze om een poosje zelf weer ‘aan het bed’
te staan en te ervaren hoe het op de werkvloer is. Daar
heb ik van genoten en veel van geleerd. Tegelijkertijd liet ik
daarmee veel van mijn kennis en ervaring liggen. En die wil
ik graag weer inzetten. Het hospice is een organisatie waar
ik als directeur leiding kan geven aan processen en men-
sen en tegelijkertijd is het een plek waar je nauw betrokken

bent bij waar het echt om gaat.

4) Wat is je eerste indruk van het hospice?

Voor ik startte op 1 mei ben ik al regelmatig in het hospice
geweest om in te werken. Het is een prachtige omgeving,
waarin veel mensen met passie en liefde met elkaar samen-
werken voor de gasten en hun naasten en te zorgen dat
alles goed werkt en er mooi uit ziet. Wat wordt daar veel
werk verricht! Ik stap in een organisatie waar alles goed op
orde is en waar al veel projecten zijn gedaan die tot nog

betere zorg hebben geleid.

5) Wat zou je willen bereiken als directeur van het hos-
pice?

Ik ben de opvolger van Alida van der Hout, maar er is be-
wust gekozen voor een andere functie, namelijk die van di-
recteur in plaats van algemeen codrdinator. Dat betekent
dat de structuur van de organisatie gaat veranderen, het
bestuur wat meer op afstand komt en de leiding nog meer
binnen het hospice plaatsvindt. Ik wil ervoor zorgen dat
goede zorg en ondersteuning in de laatste levensfase in
de toekomst geborgd blijft, ook als naar verwachting deze
zorgvraag groter wordt en er minder mensen beschikbaar
zullen zijn om die zorg en ondersteuning te leveren.

Dat is een grote uitdaging: efficiént werken, kwaliteit bor-
gen en tegelijkertijd een plek zijn waar het prettig is om te
verblijven en om te werken. De samenwerking met de hos-
pices in de regio is inmiddels opgestart en ik zou deze graag
verder willen uitbreiden en versterken. Zo wil ik ook graag
samenwerken met huisartsen, gemeentes, welzijnsorgani-
saties, thuiszorg, burgerinitiatieven en de vele anderen die
zich inzetten voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Ik zie er naar uit!



‘Het was een voor-
recht om dit werk
te mogen doen’.

Afscheid Alida, codrdinator Hospice Nijkerk

Alida, hoe voelt het afscheid te moeten nemen in verband met
je, zoals dat heet, ‘pensioengerechtigde’ leeftijd?

Het zal moeilijk zijn, het mooie werk geeft me zoveel voldoe-
ning. Je mag iets betekenen voor een gast en zijn familie in een
uiterst kwetsbare periode van het leven. Ik zal de collega’s en
het werk allebei heel erg missen.

Maar het is een goede beslissing om tegelijk met mijn man
Claasjan met pensioen te gaan. Toen ik op 45-jarige leeftijd
begon met het werk had ik het gevoel dat ik aan mijn tweede
jeugd begon. Nu begin ik aan mijn derde jeugd met kansen en
mogelijkheden om misschien opnieuw iets te mogen beteke-
nen voor een ander.

Wat het gemakkelijker voor me maakt is, dat ik er het volste
vertrouwen in heb dat mijn opvolgster het hospice op een
deskundige manier zal leiden de komende jaren.

Wat is in het verleden jouw “drive’ geweest om voor/in een
hospice te gaan werken?

Van jongs af aan was ‘verpleging’ mijn droom. Mijn ouders
zijn met de jongste zeven kinderen in 1971 naar Zuid Afrika
geémigreerd. Ik heb daar de opleiding van verpleegkundige
en verloskundige gedaan. Na mijn opleiding heb ik op een
ambulance en in de wijk gewerkt. Mijn man en ik zijn in 1980
getrouwd en in 1987 zijn we met vier kinderen geremigreerd
naar Nederland.

In Nijkerk ontmoette ik een vrijwilliger van het hospice, die

mij geénthousiasmeerd heeft en zo vond ik zinvol vrijwilligers-
werk in het hospice. Maar ik wilde graag als verpleegkundige
gaan werken. Voor de BIG-registratie van mijn Zuid-Afrikaanse
diploma moest ik een stukje opleiding volgen. ‘Daar heb ik in-
tens van genoten!’, herinnert Alida zich.

Amaris vroeg me om tegelijkertijd ook in de Beatrixflat thuis-
zorg te verlenen, wat ik naast het werk in het hospice, met

veel plezier heb gedaan.

Wat is er dan zo mooi aan het werken in een hospice?

Er zijn overeenkomsten tussen mijn werk als verloskundige in
Zuid-Afrika en de terminale zorg. In beide gevallen is het een
overgaan van de ene fase in de volgende fase van het leven. En
het zijn allebei relationele processen: je hebt te maken met
het gezin, waar een kindje geboren wordt én met familie/
naasten die afscheid moeten nemen van een geliefde. Het is
een voorrecht om in deze intieme laatste fase een eindje te
mogen meelopen met de gasten én met hun naaste familie.
Omdat je met veel vrijwilligers werkt is er voldoende tijd en
aandacht voor de gasten. Dat is een luxe positie in de gezond-
heidszorg.

Alida, je hebt veel ervaring opgedaan in zorg en management,
wat ga je daar in de toekomst mee doen?

Ik heb veel geleerd, greep ook iedere gelegenheid aan om ‘door
te leren’. Het bestuur gaf daarvoor de ruimte en financiéle mo-
gelijkheden. Daar ben ik hun dankbaar voor. Zo heb ik alle modu-
les van de VPTZ bijgewoond, aanvankelijk als vrijwilliger, later als
coordinator. Inmiddels heb ik zo’n scala aan verschillende casuis-
tiek in mijn rugzakje, dat ik die kennis en ervaring graag zou wil-
len gebruiken om mezelf als trainer voor de VPTZ modules aan
te bieden. Op die manier kan ik zijdelings toch nog een bijdrage
leveren aan de palliatieve zorg in hospices en in thuissituaties.
Dat zou betekenen, dat ik weer een opleiding tot trainer zou
gaan volgen, daar zie ik naar uit! Deel van mijn derde

jeugd.




AfscheidsreceptiefAlidalopi2imei2023

Van papier naar digitaal

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief van het hospice.

Vanaf nu gaan we ons nieuws digitaal met u delen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vertellen we u er meer over.

We willen iedereen die door de jaren heen een bijdrage heeft geleverd aan het maken van de nieuwsbrief hartelijk bedanken.
Met name onze vormgever en fotograaf Arjen Gerritsma die elke keer weer iets moois van de nieuwsbrief maakte.

Dank je wel, Arjen voor al jouw betrokkenheid en werk!

Heeft u geen bijlage ontvangen? U kunt er ook over lezen op onze website: www.hospicenijkerk.nl/algemeen-nieuws.
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